27 juli 1944 - 19 juni 2024

Je licht ging uit,

Je stralen schijnen door,

we zijn er door geraakt

en warmen ons nu

aan het schijnen van de ziel.

Paul Elsen

echtgenoot van Nelly Piron

Penningmeester van de Nationale Zeemacht - Oudgedienden
Lid van de Koninklijke Biljardclub Zanzibar - Leuven

geboren in Leuven op 27 juli 1944 en rustig van ons heengegaan in
het UZ Leuven campus Gasthuisberg op 19 juni 2024.

De afscheidsplechtigheid rond de urne zal plaatshebben
in de aula van Uitvaartverzorging Pues, Geldenaaksebaan 344
in Heverlee op donderdag 27 juni 2024 om 10 uur.

Gelegenheid tot condoleren in de aula vanaf 9.40 uur.
U kan Paul een laatste groet brengen in het

funerarium Pues, Geldenaaksebaan 344 in Heverlee op
woensdag 26 juni 2024 van 18.30 tot 19.30 uur.

Dit melden u:

Nelly Piron zijn echtgenote

Chris Elsen

Sabrina Elsen en Geert Ceulemans
Michiel en Noa
Jordi
zijn kinderen en kleinkinderen

De families Elsen, Piron en aanverwante families.

Liever geen bloemen maar je kan een bijdrage storten ten voordele
van kom op tegen kanker op nummer BE37 4300 2844 4128
met vermelding “In memoriam Paul Elsen”.

Rouwadres:
Fam. Paul Elsen p/a Uitvaartverzorging Pues,
Geldenaaksebaan 344, 3001 Heverlee




Afscheidsrede door de president van de
Nationale Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht

Beste Paul,

Voor mij was je een vriend waarop je kon rekenen....en rekeningen
waren onze band reeds vele jaren lang. Nog in je Navo-tijden
ontmoeten we elkaar vaak in de bank om nadien bij de oudgedienden
van de zeemacht verder de getallen op een rij te zetten. Je was zeer
gewetensvol en zelfs in de strikte corona-tijden wisten we de nodige
info uit te wisselen op een bankje in Korbeek-Lo , ik op weg naar
Pellenberg. Het belangrijkste was dat alles moest kloppen. Dus van de
club genoot je van het volste vertrouwen.

Maar ook je bezorgdheid om anderen was één van je eigenschappen.

Als je toevallig niet aanwezig was op de vergadering( wat zelden
gebeurde) maakte je er mij attent op dat ik de Nationale tournee niet
mocht vergeten of maakte je mij de opmerking dat ik het nationaal
pintje was vergeten te tracteren.

Ook met de José was je zeer begaan...

En toen Nelly zei: geef het op man, werd je kwaad want opgeven was
niet aan jou besteed...

Maar ja, de ziekte krijgt een stoere, vriendelijke en vastberaden man
wel klein. Hopen bleef je doen maar het hielp niet.

Nu staan we hier bij een groot man in een kleine urne maar het
belangrijkste is de goede herinnering die we Paul aan jou zullen
bewaren.

Faire Winds daar aan de overkant...



